Universele Waarden
van Sembilija

Overwegende, dat in de afgelopen millennia een steeds sterkere nadruk op masculiene
waarden is komen te liggen,

Overwegende, dat de ontwikkelingen in politiek, industrie en wetenschap vanuit die
masculiene waarden steeds meer hebben geleid tot het afbrokkelen van natuurlijke
samenlevingsverbanden en samenlevingsvormen,

Overwegende, dat in dit proces de staat zich heeft ontwikkeld tot een structuur die tot in de
haarvaten van maatschappij en samenleving dingen regelt, beheerst en bestuurt, met als
gevolg onder andere het smoren van de natuurlijke creativiteit van de mens,

Overwegende dat de staat zich steeds meer opwerpt als een autoriteit die tot in de details
van het privéleven van de mens zeggenschap stelt te hebben en ingrijpende beslissingen
neemt, veelal tegen de wensen en behoeften van de mens in, en de mens steeds
afhankelijker van de staat pleegt te maken,

Overwegende dat overheden de natuurlijke samenbindende krachten binnen gezin, familie,
gemeenschap en samenleving steeds verder ondermijnen door zich steeds meer te mengen
in traditionele zorg- en opvoedingstaken, de kennisoverdracht steeds meer stuurt, het
onderwijs niet meer vanuit het kind maar nog slechts vanuit ideologisch en systeemdenken
bekijkt en bepaalt wat wel en niet de juiste manier van denken is,

Overwegende dat er de afgelopen decennia een sterke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in
de richting van het smoren van elke inhoudelijke en wetenschappelijke discussie en de
vrijheid van meningsuiting op veel punten geweld wordt aangedaan,

Proclameren wij, de inheemsen van het Nederlandse, vandaag, 1 mei 2024, de ‘Universele
Waarden van Semblija’ om de samenleving terug te laten keren naar de echte waarden die er
aan ten grondslag horen te liggen: niet doden, niet stelen, niet liegen en niet dwingen,
waarbij iedere mens respect heeft voor mens en natuur in de breedste zin van het woord, en
zich verantwoordelijk weet voor zichzelf en de gemeenschap waarin hij leeft.

De tien uitgangspunten van deze Universele Waarden van Semblija:

1. Ik ben, als ieder ander mens, als vrij mens geboren met alleen God/het goddelijke
boven mij.

2. lk ben begiftigd met gezond verstand, met gevoel en een geweten, en ben daarin
zowel in rechte als in waardigheid gelijk aan ieder ander mens.



3. Ik ben, als ieder ander mens, geheel vrij in mijn doen en laten. Vanuit mijn
verantwoordelijkheid voor het Leven zal ik leven en werken vanuit het besef dat mijn
vrijheid wordt begrensd door de vrijheid van de ander, en dat alleen wederzijds
overleg en wederzijdse overeenstemming de basis zijn voor de vraag tot waar mijn
handelen kan en mag gaan.

4. Vanuit mijn inherente vrijheid heb ik te allen tijde de mogelijkheid om mijn eigen
grenzen aan te geven, te bedanken, nee te zeggen, en vriendelijk te zijn als het kan,
en streng doch rechtvaardig te zijn als het moet.

5. lk onderschrijf de Bijbelse uitspraak ‘Wat gij niet wilt dat U geschiedt, zo doe dat ook
een ander niet’.

6. |k verklaar te zullen leven naar de Natuurlijke Wet/Natural Law: niet doden, niet
stelen, niet liegen, niet dwingen. Het leven, het bezit en de gedachten van een ander
respecteer ik.

7. lk verklaar met een open blik en een open geest om te zullen gaan met de feiten en
de kennis die op mijn pad komen, vanuit de wetenschap dat geen enkel mens op
aarde de waarheid in pacht heeft. Ik zal mij niet vastklampen aan één enkele
‘waarheid’, maar oprecht zoeken naar dat wat voor mij waardevol is om zo waarachtig
mogelijk te leven.

8. Ik verhoud mij tot mijn medemens in een geest van nabuurschap: oprecht, gastvrij en
hulpvaardig, en oplettend waar zorg en hulp nodig zijn.

9. Ik verklaar bereid te zijn om in harmonie en respect samen te werken om onze
samenleving te dienen en mijn creativiteit en talenten daarvoor in te willen zetten. Ik
besef dat een samenleving niet alleen draait om geven, maar ook om vragen, en dat
ik hulp mag vragen. Semblijanen kunnen dan gezamenlijk naar oplossingen helpen
zoeken.

10. Semblija benadrukt dat er geen gremium op aarde of in de kosmos is, noch een
persoon of organisatie van welke aard ook, die mij mijn vrijheid, waardigheid en
rechten kan ontnemen. Er is geen enkele clausule die deze Universele Waarden van
Semblija kan begrenzen.

Ik verklaar hierbij deze Universele Waarden van Semblija te onderschrijven en na te leven.



